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Een ókoude startô van het  
nieuwe fietsjaar !

Zondag 12 februari lag er ôs morgens een vers pak sneeuw en zoals te zien: 

de èchte kerels blijven niet binnen en pakken ook dan (of juist dan) gewoon de fiets. 

De mannen onderscheiden zich van de jongens! 
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VAN DE VOORZITTER  
  

r wordt stevig geschud 

aan de Merelboom. Het 

bestuur is met een on-

gekend enthousiasme 

druk doende om samen met de 

leden de Merel op veel punten 

nog beter op de kaart te zetten. 

Een eerste ledenraadpleging 

heeft twee maanden geleden 

plaats gevonden en in januari was er nogmaals een bijeenkomst waar 

de punten nog eens nader belicht werden. De eerste leden hebben 

zich al opgegeven om daadwerkelijk mee te denken om ideeën ge-

stalte te geven. Ik roep nog veel meer leden op om actief te worden 

binnen de Merel. Hoe meer je  bij de Merel betrokken bent en samen 

gestalte gaat geven des te leuker je de club gaat vinden. Deze oproep 

komt niet boven drijven omdat het slecht met de Merel zou gaan. 

Integendeel! Dat blijkt ook wel uit de opkomst op de gezellige 

Nieuwjaarsborrel vijf weken geleden en het zeer geslaagde lustrum-

feest dat we nog maar net achter de rug hebben. Nee, het streven van 

het bestuur is een nog fijnere Merel neer te zetten, mede door een 

breed verdeelde taakverdeling. 

Het bestuur gaat nieuwe ideeën verder uitwerken en doorontwikke-

len. Ik noem maar het mountainbiken dat al een vaste Merelactiviteit 

wordt en daarnaast plannen om samen grotere ritten te gaan maken 

en daaraan ook samen opbouwend te werken. Dit alles wel onder het 

Merelmoto dat het recreatief blijft zonder competitie-element. De 

oude leden zullen  misschien denken: moet dit nu allemaal zo nodig.  

Maar denk wel, wie de jeugd (jongere leden)  heeft, heeft de toekomst 

en vooral zij moeten bij de Merel aan hun trekken kunnen komen. 

Uiteindelijk hebben wij, als senioren, onze eigen donderdag waarbij 

wij het voor het zeggen hebben. 

Dit is mijn laatste column. Immers over 14 dagen ben ik voorzitter 

af. Ik kan gelukkig aankondigen dat we een nieuwe voorzitter gaan 

voordragen in de persoon van André Kroeze. André was al actief bij 

de Merel als voorzitter van de lustrumcommissie. Een persoon met 

heel veel enthousiasme en soms niet te stuiten ideeën en dan ook nog 

eens de uitvoering hiervan. Samen met de andere, o zo gemotiveerde 

bestuursleden gaat de Merel een florissante toekomst tegemoet.  

Voor het laatst wens ik vanaf deze plaats alle leden veel betrokken-

heid en daardoor plezier bij de Merel toe en nog jarenlang zowel bin-

nen als buiten Merelverband, heel veel maar vooral veilige fietskilo-

meters. 

Enno Steenhuis Geertsema (voorzitter TTC de Merel) 

E 

COLOFON 
De eMerel is de maandelijkse digitale Nieuws-

brief van Toer Trimclub De Merel. De eMerel 

verschijnt elf keer per jaar, in alle maanden be-

halve januari. 

De eMerel wordt per e-mail verzonden naar 

alle leden, donateurs, sponsoren en adverteer-

ders van onze vereniging. Ook belangstellen-

den kunnen zich op de verzendlijst laten plaat-

sen. 
 

Bestuur: 

Enno Steenhuis Geertsema ........ 0297-284545   

steenhuis31@zonnet.nl 

Voorzitter 
 

Stefanie Miltenburg ................... 0297-288486 

info@ttcdemerel.nl 

Secretaris 
 

Gijs Ekelschot ............................ 0297-286208 

penning.merel@ziggo.nl 

Penningmeester 
 

Alex Wolf .................................. 0297-287730 

awolf@dds.nl  

Bestuurslid 
 

Hans Hazeleger .......................... 0297-273350 

hans.hazeleger@ziggo.nl 

Coördinator Toertochten 

 

 

Ledenadministratie: 

Tom Zuijdervliet ........................ 0172-409476 

info@ttcdemerel.nl   
 

Fietscompetitie: 

Henk Mulder ééééé..é...0297-241793 

mulder7@xs4all.nl 
 

eMerel: 

Frans de Koning ........................ 0297-284748 

Loes Kuijper .............................. 0297-263678 

redactie@ttcdemerel.nl 
 

Website: 

Richard Morssink ...................... 0297-288397 

www.ttcdemerel.nl 
 

Twitter : 

@TTC_DeMerel 

@Bosdijkloop 
 

Erelid:   Vrijwilliger(s) v.h. jaar:  
H.A. Könst Gerard de Graaff 
 

Clublocatie: 

Eetcafé De Schans, Uitweg 1, Vinkeveen 
 

TTC De Merel is aangesloten bij de 

NTFU, de overkoepelende organisatie van 

alle fietsverenigingen in Nederland 

(www.ntfu.nl).  
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MEREL  

NIEUWS!!  
 
 
 
SAVE THE DATE: 22 februari 2017 !  

 

Woensdagavond 22 februari vindt de Algemene Leden Vergadering van onze club plaats in de Willisstee 

in Wilnis. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. 

Blokkeer die datum vast in je agenda! De stukken heeft iedereen in zijn bezit. De agenda:  

1. Opening door de voorzitter. 

2. Notulen van de ledenvergadering 2016. De presentielijst gaat rond. 

3. Ingekomen stukken. 

4. Bestuursmededelingen. 

5. Jaarverslag secretaris. 

6. Financiën. 

7. Verslag kascommissie. 

8. Benoeming nieuwe kascommissie: Joyce Pfaffen treedt af,  

Rob van Essen nog een jaar als voorzitter, 

      Nieuw lid benoemen. 

9. Terugblik Wielercafé, toekomst TTC de Merel, vrijwilligers. 

10. Verslag en/of plannen van de Toercommissie, PK Sport Bosdijkloopcomm., Clubweekendcomm. 

11. Bestuursmutaties:   Enno treedt af als voorzitter, 

Als nieuw bestuurslid, tevens voorzitter a.i. voor één jaar, 

wordt voorgesteld André Kroeze. 

Tegenkandidaten of bezwaren tot 24 uur voor de vergadering 

melden bij de voorzitter. 

12. Rondvraag. 

13. Sluiting. 

14. Huldiging kampioenen (Henk Mulder). 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Openingsrit : zondag 5 maart  
 

Op zondag 5 maart start het fietsseizoen van 

TTC De Merel weer. De rit gaat over een afstand 

van ongeveer 60 km en wordt voorgereden door 

Kees de Graaff en Peter de Graaff. 

Vertrek is om 9.00 uur vanaf De Schans. 

 

Wij heten welkom . . .  
 

Marcel C. J. Imming heeft zich aangemeld als 

nieuw lid. Wij wensen hem van harte welkom en 

veel fietsplezier. 
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Wielercafé 18 januari  2017 !!                                                                  door Loes Kuijper 

 

Ons bestuur had alle leden uitgenodigd om over 

diverse zaken van mening te wisselen tijdens het 

Wielercafé op woensdag 18 januari jl. De punten 

waarover werd gesproken waren genoteerd tijdens 

eerdere bijeenkomsten waarvoor het bestuur diver-

se leden persoonlijk had uitgenodigd. Maar ook 

het feit dat binnenkort onze voorzitter Enno zijn 

functie aan de wilgen zal hangen waardoor diverse 

taken door anderen overgenomen moeten worden 

waren voor ons bestuur aanleiding om de hulp van 

de leden in te roepen. 

Na een korte introductie van Stefanie werden de 

aanwezigen verdeeld over drie groepen. Elke ge-

spreksgroep werd geleidt door één of meer be-

stuursleden. Aan de drie tafels werden de volgende 

onderwerpen besproken: 

1. Interne en externe communicatie 

2. Ledenbehoud, activeren van slapende  

leden en ledenwerving 

3. Veiligheid, fietsniveaus, trainings- 

intensiteit 

Per onderwerp was ca. 15-20 minuten beschikbaar 

om te discussiëren. De bestuursleden kregen zo 

een goed beeld wat er leeft onder de aanwezige le-

den, maar ook hoe verschillend er soms wordt ge-

dacht over diverse punten. Bijvoorbeeld: de een 

wil graag een training om beter te worden, de an-

der wil gewoon gezelligheid tijdens het fietsen. Er 

werden zeker een aantal punten ter sprake gebracht 

die kunnen leiden tot meer saamhorigheid en een 

beter clubgevoel.  

Tijdens deze avond werd ook duidelijk dat meer 

vrijwilligers, die iets voor de Merel willen beteke-

nen, zeer welkom zijn. Het bestuur is maar een 

klein groepje mensen en zij kunnen hulp van ieder-

een goed gebruiken. En hoe meer mensen een 

kleine bijdrage aan de club willen leveren hoe be-

ter deze taken zijn vol te houden. Vele handen ma-

ken immers licht werk. Gelukkig hebben een aan-

tal mensen al laten weten mee te willen helpen met 

bepaalde activiteiten. 

 

Alle leden waren voor deze avond uitgenodigd en 

vanwege dit feit vond ik zelf de opkomst een beetje 

tegen vallen. Maar de avond van het Wielercafé 

heeft weer veel informatie opgeleverd waarmee 

het bestuur lijnen uit kan gaan zetten om onze club, 

TTC De Merel, naar een hoger platform te tillen. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 



 

5 eMerel Jaargang 25, Nummer 1 

Merels op de MTB                                        door Jan-Willem Bouwman 

 

Donderdag ging het geluidje van de Merel MTB weer eens af. Of er iemand zin had om zaterdag een 

MTB ritje te doen van 30 km. Lang bleef het stil op mijn oproepje, maar vrijdag kwam er een reactie 

van Gert. Die had wel zin. En Richard meldde dat hij de baan op Schoorl onveilig ging maken. Fijne 

rit, Rich, maar daar ben ik na mijn val van 4 weken geleden nog niet aan toe. Toch nog maar een 

oproep gedaan met de weersverwachtingen voor zaterdag en toen had ik naast vader en zoon Baars, 

ook Anton getriggerd. Toen waren we met 6 want Ruud, mijn motor- en fietsvriend reed ook mee. 

 

Zaterdagochtend om 9 uur stond Gert op de stoep 

om me op te halen en gezamenlijk reden we naar 

's-Graveland. Daar aangekomen bleken de anderen 

al aanwezig. Eenmaal gereed reden we door de 

stad naar de Hoornboegse heide. Kenners weten 

dat het daar glooit en zo konden we lekker warm 

fietsen. Nadat we het viaduct van de Diependaal-

selaan achter de rug hadden moesten we nog een 

klein stukje fietspad slechten alvorens we het ter-

rein van stiltecentrum Casella opreden. Aan het 

einde van de verharde weg reden we het onver-

harde pad op en stopte voor een kleine instructie 

hoe we de zandbarrière moesten nemen. Een ge-

waarschuwd man telt voor 2 alhoewel het voor 

onze Anton net ff te veel was, reed de rest vrij soe-

peltjes over het mulle zand.. 

 

Na de spoorovergang reden we vrij rechtstreeks 

naar Annaôs Hoeve. De plek waar voorheen de 

boerderij heeft gestaan is nu een geliefde plek voor 

mountainbikers. De kleine heuvel is een pukkel in 

het landschap waar de knapen van de mannen wor-

den gescheiden. Steil en hobbelig. Onder ons dus 

geen knapen want ook hier reed iedereen op zijn 

eigen tempo omhoog en naar beneden. 

 

 

Hierna werd een straf tempootje gezet richting 

Theehuis ôt Bluk voor de koffie en cappuccino. 

Met dank aan Herman die dit keer de koffie had 

afgerekend, reden we daarna naar de kuil. Dalen 

en klimmen, de hijgmachine stond weer op max. 

Wel leuk om te zien dat, mits niet te steil, iedereen 

boven komt. Nadat we stopten om wat te drinken 

ontdekte Ruud dat zijn kamelenzak nog in het 

Theehuis hing. Aangezien Ruud noch route-, noch 

richtingsgevoel had, besloten we gezamenlijk te-

rug te gaan naar ôt Bluk. Gelukkig hing de zak er 

nog. En onder de belofte van een koffierondje re-

den we daarna richting restaurant La Place. Hier 

werd gekozen om direct links te gaan, parallel aan 

de weg omdat hier een leuke singletrack ligt. Die 

loopt tot de Erfgooierstraat dus achter de huizen 

langs reden we richting het Spanderswoud. Daarin 

reden we geen spannende paadjes maar over het 

(onverharde) fietspad richting het Corversbos. En 

aan het einde van de Corverslaan bleken onze 

autoôs te staan. Dus deze rit van 33 km zat er weer 

op, want dat is wat het betekent als je de auto weer 

ziet staan. Jammer? JA. Voldaan? Ook JA. Na de 

fietsen te hebben opgeladen en afscheid genomen 

te hebben, reden we om 12 uur weer richting huis. 

Gelukkig is er volgende week weer een kans en 

wie weet gaat de Merel MTB app weer af op don-

derdag. 
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Kamizake eend                                                                         door R.R. 

 

Mijn fiets was er klaar voor, en ik... wollen sokken, 

winterbroek, een shirt als onderlaagje, nog een 

tegen de wind, en nog een tegen de kou, en mijn 

prachtige petje die helaas aan het zicht werd 

onttrokken door een helm, tja, die helm, ze zeggen 

dat die nodig is. 

Er stond een redelijk briesje die dag en zo kwam 

het dat we met windje tegen naar Oudewater 

fietste. De koffie zouden we bij 't Bakkertje nemen 

en daarna met de wind in de rug terug naar huis. 

Gezellig kletsend over hoe heerlijk fietsen toch 

was en welke ritjes we in het vooruitzicht 

hadden zocht ik een plekje uit de wind en 

liet mijn maat het werk doen. Ik gaf hem 

de opdracht om er als een haas vandoor 

te gaan zodat ik eindelijk weer even 

op mijn maximale tempo kon aan-

haken. 

We flitsten voorbij. Langs het 

water richting Woerden. Veel te snel 

begonnen mijn benen te protesteren. 

Waarschuwend klonken in de cadans van mijn 

voeten de woorden in mijn hoofd . . .  'doe nog even 

rustig aan' . . .  dus ik riep toch maar mijn haas tot 

bedaren. 

'Nog 6 km, dan zijn we in Oudewater. Maar eerst 

nog even door Papekop'. Hoorde ik mijn fietsmaat 

zeggen. Het zonnetje kwam door. En even voelde 

ik het voorjaar al. Dit, zo vroeg nog in het jaar was 

genieten op mijn fiets. 

 

Een stukje voor Papekop zagen we op links een 

eend aankomen. Zonder kenteken en wielen maar 

met veren en flappoten. Waar ging die heen? Zocht 

hij de kant van het water? Daar waar een groepje 

Lady Duck's met verleidelijk gepoetste veren langs 

het slootkantje aan het paraderen waren? The Duck 

besloot in een split second, gehoor te geven aan de 

lok van de dames en zette zijn turbo aan. Ik hoorde 

mijn bijrijder nog F*ck the Duck roepen, waarna 

hij met galante zwaai het beest nog net kon 

ontwijken. The Duck ging niet voor minder dan 

een hole-in-one en dook van opzij met topspin-

snelheid mijn voorwiel in. 

Daar lag ik op het asfalt. Alweer! Nog een beetje 

beduusd van de klap werd ik omhoog gehesen, 

door mijn maat en een vriendelijk boertje. 

De auto van het boertje werd ingezet als 

taxi en voor ik het wist stapte we in de 

keuken van zijn boerderij. Alwaar de 

boerin gedag zei met een gezicht 

alsof haar boer iedere week iemand 

van het asfalt plukte. 

 

Net toen ik aan het tweede bakkie 

troost wilde beginnen, rolde mijn maat de fiets het 

erf op. Na een korte inspectie bleek dat het stuur 

verbogen was. Vergelijkbaar met een zeer pijnlijke 

schouder. De krassen op mijn fiets voelde als de 

schaafwond op mijn heup. Na een uitgebreide 

analyse over het rondvliegend wild stapten we 

weer op de fiets. Oudewater en 't Bakkertje lieten 

we voor wat het was. 

Mijn hoofd bonkte er ondertussen lustig op los on-

der een helm waarvan ze zeggen dat die toch echt 

nodig is . . . 

 

____________________________________________________________________________________
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Het witte huisje op de berg!                                                        door: Loes Kuijper 
 

Een aantal Merels gaan in de winter 1x per week 

spinnen bij PK-Sport in Vinkeveen. Vorig jaar 

heb ik een paar keer met deze groep meegetraind 

(vanwege een blessure waardoor ik niet kon vol- 

 

leyballen). Dit jaar heb ik mijn volleybalcarrière 

beëindigd en hou ik me bezig met andere sporten 

zoals schaatsen, yoga en het spinnen. En dat spin-

nen is wel een dingetje. Vind ik dat nou leuk of 

niet? Maandagavond is de spinningavond, lekker 

even fanatiek bezig zijn, zo begon ik dit seizoen. 

Maar na een aantal malen flink stuk te zijn gegaan 

tijdens de training dacht ik op maandagavond: Oh  

nee, spinning vanavond, hoe zwaar zal het dit keer 

zijn? Mijn gedachten daarover kunnen wisselen 

per minuut, vooral ook tijdens de les. Het begint 

altijd heel rustig, lekker even warm fietsen. 

Meestal stap ik nog een keer af omdat ik mijn fiets 

niet goed heb afgesteld. Dat is wel het nare van 

zoôn spinningfiets. Er staan geen streepjes op de 

zadelpen of stuurpen. Dus hoe hoog stel je hem in 

en hoever moet het zadel (of stuur) naar voor of 

achter. Het is altijd weer een beetje een gok. Na 

het warm fietsen gaat het beginnen. Weerstand 

iets opschroeven, beentempo verhogen, staan en 

gewicht meer naar voren of achteren brengen. 

Deze serie valt over het algemeen ook nog wel 

mee. Maar dan gaat de trainer van deze groep echt 

los. We gaan de berg op, ónaar het witte huisje op 

de bergô. óDe klim duurt ongeveer 8 minutenô 

wordt er gezegd. Inmiddels neem ik deze bood-

schap met een korreltje zout. In het begin dacht 

ik: 8 minuten helemaal kapot gaan en dan mag ik 

weer dalen. Dus schroefde ik bij elk verzoek de 

weerstand weer een beetje op. Maar na de 8 mi-

nuten, wanneer ik echt het gevoel had niet meer 

verder te kunnen, mochten we slechts 2 minuten 

dalen en dan begon de volgende klim van 10 mi-

Het witte huisje is echt héél ver weg. 
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nuten. In plaats van weerstand vermeerderen tij-

dens deze 2e serie wordt het dan af en toe weer-

stand verminderen. En tijdens deze klim mis ik re-

gelmatig de frisse wind in mijn gezicht die je met 

fietsen in de buitenlucht wel hebt. Af en toe is het 

echt happen naar adem. 

Pffff , eindelijk kunnen we aan de echte afdaling 

beginnen. De weerstand van de spinningfiets mag 

terug, het beentempo omhoog om de verzuring 

even uit de benen te fietsen. Maar op dit moment 

denk ik ook vaak: óhad ik nog meer kunnen ge-

venô? Ik denk het wel, maar omdat je nooit weet 

wat er komen gaat hou ik altijd een bepaalde re-

serve. Zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Ik denk dat 

ik ook geen goede solo-sporter ben. Kan mezelf 

niet dwingen om helemaal tot het gaatje te gaan. 

En wanneer ik dan die super fanatieke Jan-Willem 

naast me zie gaan denk ik al snel: óMan sloof je 

niet zo uit.ô 

Maar als we een stuk gedaald zijn tijdens de les is 

de etappe voor die avond nog niet afgelopen. We 

hoeven niet meer zoveel kracht te leveren want de 

klim is immers achter de rug. Maar wil je vooraan 

in een peloton meefietsen dan zal je tempo moe-

ten maken. Dus gaan we staan op de trappers en 

beginnen we met een serie sprintjes trekken. 1 mi-

nuut voluit gaan (staand), 1 minuutje zitten, 2 mi-

nuten voluit gaan (staand), 1 minuutje zitten, 2 

minuten voluit gaan (staand), 1 minuutje zitten, 1 

minuut voluit gaan (staand), 1 minuutje zitten. 

Man wat is dat naar. Maar dan mogen we echt de 

weerstand terug draaien om rustig uit te fietsen en 

zit het uur er op, wat fietsen betreft tenminste. Het 

laatste kwartiertje van de les wordt gebruikt om 

de armspieren, buik- en rugspieren te trainen. 

Voor een groot deel van de spinners een vervelend 

kwartiertje. Maar dat vind ik dan weer minder erg. 

De meeste van deze oefeningen kan ik goed mee-

komen met de trainer. 

Ik vind het pittig ondanks dat je het met spinning 

zo zwaar maakt als je zelf aankunt. Soms vraag ik 

me wel eens af hoe hard en zwaar de andere Me-

rels trainen. Hoe zou het zijn als we na 5 minuten, 

zonder iets aan de instellingen van de fiets te wij-

zigen, overstappen op de fiets van de buurman/-

vrouw. Misschien schrik ik me eigen dood wan-

neer ik voel hoe zwaar de weerstand op de andere 

fiets is. Misschien denk ik: die loopt de kantjes 

ervan af. Omdat we echter nooit wisselen van fiets 

zal ik dat nooit weten.  

Nu maar hopen dat ik profijt zal hebben van deze 

zelfkastijding wanneer ik straks weer op de race-

fiets stap. E®n ding scheelt: óIk vind het, ondanks 

de heftige inspanning soms, toch leuk om te doen 

en het is ook nog eens gezelligô. Dat witte huisje 

op de berg hebben zijn we al een aantal keren 

voorbij gefietst en we zijn ook altijd weer beneden 

gekomen.

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

100 e Giro ijzig?
 

 

 

 

 

Op het plein in het centrum van het italiaanse Ortisei troffen we dit 

ijzige kunstwerk aan. Hopelijk is het tijdens de 100e  verjaardag van 

de Giro wat warmer. 
 


